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De verwarring van het keerpunt!

‘Elke vorm van identificatie gaat in de
richting van de hoofdwet en verhindert
daarmee de mens het begaan van de
Terugweg!’

De Zoeker ervoer een onbestemde onrust in zijn binnenste. De verhalen van de
Omwegen, die Meester Negen hem de afgelopen jaren had verteld, werkten in talloze
combinaties door in zijn gedachten. De verhalen op zich gaven een benadering van
het menselijke leven, die hij weliswaar onderschreef, maar er was tegelijkertijd een
vaag en ongrijpbaar gevoel dat knaagde, omdat hij er niet in slaagde een totaalbeeld
te verkrijgen. In een zwijgzame stemming voegde hij zich dan ook die dag bij Meester
Negen en ondanks het feit, dat hij de ander meer dan vier maanden niet had
gesproken, reageerde hij enigszins mat op diens welkomstgroet en zette zich
afwachtend aan tafel. Hij vermoedde, dat hij verkeerde in de toestand, die door de
ander vaak werd gekarakteriseerd als de waak-slaap, maar dan nog! Hoe hielp die
kwalificatie hem verder? Meester Negen was zich gewaar van de stemming van zijn
gespreksgenoot, maar wachtte af.

Uiteindelijk verbrak de Zoeker de stilte.

‘Ik loop vast in mijn denken,” begon hij aarzelend. Hij schudde echter onmiddellijk
daarna zijn hoofd, omdat deze openingszin hem niet aanstond. Zomin overigens als
alle andere beginzinnen, die hem de afgelopen tijden door het hoofd waren
geschoten. Hij wuifde met zijn hand, alsof hij daarmee de woorden in de lucht wilde
doen oplossen.

‘Een verkeerd begin,” mompelde hij verontschuldigend, ‘maar ik kan het goede begin
gewoon niet vinden. Ik bedoel,’ hervatte hij, ‘abstract gesteld zijn er vragen en er zijn
antwoorden, maar wat is dat helemaal? Concepten en zo leiden tot begrip, maar dan
nog, wat is dat? En waar leidt het toe? Wat heb ik in essentie aan die antwoorden?
Wat is de waarde ervan en uiteindelijk, wat kan ik er mee?’

Hij schudde zijn hoofd, nog steeds ontevreden, omdat hij wist, dat de kern van zijn
innerlijke onbehagen ondanks de gebruikte woorden hooguit was geschampt.

‘Ik bedoel,” probeerde hij daarom vervolgens, ‘we hebben het vaak over het denken
en over het “ik”. Op conceptueel niveau begrijp ik denk ik veel van wat u zegt. Ik
begrijp inmiddels ook, dat het de virtuele wereld van mijn denken is van waaruit ik
voornamelijk leef. Ik heb ook in flitsen ervaren, dat er een waak-waak bewustzijn is,
maar toch...’ hij zuchtte onmachtig.

‘Toch?’ herhaalde Meester Negen.



‘Het is ingewikkeld om verder te gaan dan dit. En als ik al verder zou komen, zou ik
toch op een bepaalde manier exact op hetzelfde punt staan als waar ik me nu bevind.
Het schiet niet op! Het lijkt allemaal zo triviaal en toch heb ik het gevoel, dat ik vast
loop, wat ik ook doe!’

Hij keek even somber voor zich uit voor hij verder ging. ‘Zelfs als ik er in zou slagen
een heldere vraag te formuleren, komt er toch niet meer dan een antwoord. Dat kan
natuurlijk niet anders, maar wat heb ik aan al die antwoorden? Ik heb er al zoveel!
Mijn ervaring is, dat uw antwoorden uiteindelijk altijd wel ergens passen, maar toch,
het feit blijft, dat ik er een antwoord bij heb, terwijl ik, vreemd als het misschien
klinkt, op een of andere wijze geen stap verder ben gekomen. Ik bedoel, natuurlijk heb
ik dan weer iets om te overdenken, om in het aanwezige conglomeraat van
denkbeelden in te passen, maar ..... " Hij schokschouderde hulpeloos.

‘Datgene, wat een vraaggevoel heeft bewerkstelligd, is stil, althans voor het moment,’
probeerde Meester Negen hem te helpen.

‘Het vraaggevoel is natuurlijk weg!’ De Zoeker kon dat niet ontkennen, maar daar
ging het hem niet echt om. ‘Dat is altijd slechts tijdelijk, voor even. Mijn geest, en ik
vermoed die van iedereen, maar daar heb ik geen zicht op, kent gewoon geen rust wat
dit betreft. Mijn ervaring is, dat er altijd ergens in de diepten van mijn denken wel
een volgende vraag, een volgend verwonderpunt opborrelt. Met andere woorden, de
volgende vraag ligt altijd op de loer. En daarmee wordt het proces van het zoeken
naar antwoorden gecontinueerd. Zo gaat het door en door en door. Het is soms even
stil, maar vervolgens is er altijd weer een vraag.’

Meester Negen knikte.

‘Zo werkt het spel.’

‘Wat er zo gebeurt,” sprak de Zoeker mat, ‘is, dat ik uiteindelijk niet veel meer ben
dan een verzameling antwoorden. Een uiterst beperkte verzameling ook nog, want
alle vragen, die ik niet gesteld heb, waarvan ik geen weet heb, blijven in mij
onbeantwoord. Pas als ik min of meer bewust een vraag stel, komt er een antwoord.’
Meester Negen knikte.

‘Wat is er mis met deze situatie,” vroeg hij, ‘ik bedoel, wat is je probleem er mee?’
‘Het procés zelf is mijn probleem!’ zei de Zoeker. ‘Ik weet dat het zo gaat, dat dat
onvermijdelijk is, maar voor mij is het onbevredigend, omdat ik steeds meer het
gevoel heb, dat het vraag en antwoord gebeuren een soort doodlopende weg is, die
slechts leidt tot het vergaren van een immense hoeveelheid encyclopedische kennis.
Zelfs al is die spiritueel getint!’

Meester Negen glimlachte.

‘Ik vermoed, dat je gelijk hebt. De verzameling zal blijven groeien in omvang.
Wellicht dat je omgeving je om die reden als wijs of gestudeerd zal gaan beschouwen
en als dat je doel is, is het verwerven van kennis natuurlijk een uitstekend middel en
het stellen van vragen is dan uiterst nuttig, maar als het, zoals je stelt, slechts een
proces is, dat je gebeurt, is het voorstelbaar, dat je het uiteindelijk als hinderlijk
ervaart.

Overigens,” Meester Negen hief zijn vinger bezwerend op, ‘het door jou gebruikte
bijvoeglijk naamwoord ‘spiritueel’ staat volkomen los van de essentie van het



probleem, waarmee je worstelt. Dat woord is niet meer dan een kwalificatie, die
wordt gegeven aan een verzameling gelijksoortige denkbeelden, die als positief wordt
gelabeld en daarom in sommige kringen een bijzondere waardering krijgt, maar dat
is alles! Er is inhoudelijk natuurlijk een stevig verschil tussen een verzameling
spirituele denkbeelden en een verzameling wiskundige denkbeelden, maar beiden zijn
nooit meer dan conglomeraten van denkbeelden.

“Ikken” hebben de neiging om altijd op dezelfde wijze om te gaan met denkbeelden.
Zij identificeren zich met de inhoud ervan! En dan is het spel begonnen. Als er
identificatie heeft plaatsgevonden worden de denkbeelden als waardevol beschouwd.
Dan zijn ze deel geworden van het “ik” en is de mens er net zo aan gehecht als
bijvoorbeeld aan zijn vingers. De mens beschouwt zijn “ik” als een substantieel deel
van zichzelf en vindt dat “ik” dus waardevol en daarmee de samenstellende delen van
zijn “ik”, de denkbeelden.’

De Zoeker schudde het hoofd.

‘U hebt dat al zo vaak gesteld, maar het proces van identificatie staat los van mijn
onbehagen met betrekking tot de meerwaarde van antwoorden. Tenminste,” voegde
hij er aan toe, ‘dat denk ik.’

‘Je schetst met een beperkt aantal opmerkingen een complex probleem,’ zei Meester
Negen, ‘en de belangrijkste vraag heb je als eerste gesteld. Je vraagt je af, wat je aan
antwoorden hebt. Niet om het een of het ander, maar het is wat mij betreft geen
toeval, dat je het werkwoord ‘hebben’ gebruikt. De mens, die iets ‘heeft’ beschikt
over bezit. Bezit is iets waarover hij het beschikkingsrecht heeft, waarmee hij naar
eigen goeddunken kan handelen, iets kan ‘doen’. Wat hij kan gebruiken tijdens zijn
reis in de tijdruimtematerie werelden. Wat betreft materieel bezit is dit direct
duidelijk. Maar hetzelfde geldt indirect ook voor het geestelijke bezit, de denkbeelden.
Het woord ‘indirect’ is hier van groot belang. Geestelijk bezit ‘werkt’ alleen als het
in de tijdruimtematerie werelden aan macht is gekoppeld. Met andere woorden, de
bezitter van het denkbeeld weet met behulp van dat denkbeeld bepaalde zaken te
bewerkstelligen in de tijdruimtematerie wereld. We hebben het daar verschillende
maken over gehad, nietwaar?’

‘U spreekt over het vermogen om de tijdruimtemateriewereld te ordenen,’ bevestigde
de Zoeker, maar tegelijkertijd plaatste hij een kanttekening. ‘Ik zie echter geen
verband met mijn gevoel van onbehagen over de gang van zaken.’

‘Wellicht komt dat nog. Laten we voorlopig constateren, dat de mens zijn kompas
heeft gericht op ‘hebben’, omdat hij via dat werkwoord in zijn tijdruimtematerie
wereld in staat is om te ‘doen’, wat dan ook.’

De Zoeker zweeg en overdacht wat er gesteld was. Het leek een terechte opmerking
en als hij de stappen in de redenering van Meester Negen volgde, was het
waarschijnlijk nog juist ook, maar was het betoog van de ander iiberhaupt wel
relevant voor de essentie van zijn probleem? Hier had hij weer een antwoord, en nu?
Hoe verder? Wat kon hij daar mee? Tot zijn ongenoegen merkte hij, dat hij zelfs in
zijn eigen hoofd op ‘doen’ uitkwam, precies zoals Meester Negen in diens betoog. Hij
bleef peinzend voor zich uit kijken.



‘Je vroeg je af,’ verbrak Meester Negen de stilte, ‘wat je aan antwoorden hebt? Die
vraag moet, wat mij betreft, worden voorafgegaan door een eerdere vraag namelijk:
Heb je, als je een vraag stelt een bepaald doel voor ogen?’

‘Er is een verwonderpunt,’ reageerde de Zoeker.

‘Natuurlijk, anders zou er geen vraag ontstaan, maar er Zzijn immens veel
verwonderpunten in het bestaan.’

‘Daarom zijn er ook zoveel vragen,’ zei de Zoeker, maar Meester Negen schudde het
hoofd.

‘Als dat je uitgangspunt is, kan er geen probleem zijn. In het verwonderpunt rijst een
vraag op. Als er een antwoord is gegeven, is daarmee het vraaggevoel verdwenen en
is er ruimte voor het volgende verwonderpunt.’

De Zoeker schudde het hoofd.

Zoals u het stelt, kan elk antwoord dan goed zijn, maar mijn gevoel vertelt me de
laatste tijden, dat het niet zo is en dat is juist het probleem.’

‘De vraag of een antwoord goed is, hangt af van het doel, dat de vragensteller heeft.
Zelfs in een quiz, waar de vragen volstrekt arbitrair en voor de situatie an sich
doorgaans volkomen irrelevant zijn, is er een doel. De deelnemer moet het juiste
antwoord geven. Zijn doel is de prijs bemachtigen. Zo geldt het ook voor jou. Als je
een doel hebt, dan is er een richting. Dan kun je vragen stellen en de waarde van het
antwoord bepalen. Een antwoord is waardevol, als het je helpt in de richting van je
doel. Je kunt er dan activiteiten mee ondernemen, die je in de richting van je doel
brengen. Een antwoord is waardeloos, zelfs al is het juist, als het je van je doel
afhoudt.’

De Zoeker overdacht dit en knikte uiteindelijk, maar toch met enige tegenzin, omdat
zijn eerdere gevoel van onbehagen nog steeds aanwezig was.

‘Wat u zegt is terecht. Dat wil zeggen, ik kan er weinig tegenin brengen, maar ik vind
het teveel toegespitst op het concrete, op het materiele en voor mijn gevoel ligt daar
niet mijn probleem. Hoe moet ik hetgeen u zojuist vertelde plaatsen in verband met
bijvoorbeeld spirituele verwondering?’

‘Voor mij is er geen verschil,” zei Meester Negen.

‘Hoe kan ik antwoorden toetsen aan een spiritueel doel? Ik bedoel, welk spiritueel
doel is iiberhaupt een na te streven doel?’

Meester Negen keek de Zoeker enige tijd nadenkend aan.

‘We komen bij de kern,” sprak hij ten slotte cryptisch en hij vervolgde: ‘de vraag is nu
geworden tot ‘welk spiritueel doel’ wil je hanteren, akkoord?’

De Zoeker schudde langzaam in ontkenning zijn hoofd.

‘Dat was niet mijn vraag! Dat is mijn vraag geworden, nadat u een aantal
opmerkingen over doel en richting heeft gemaakt. Mijn beginvraag had te maken met
de waarde van het proces, waarbij er vragen en antwoorden zijn.’

‘Goed,” bevestigde Meester Negen, terwijl hij nauwelijks merkbaar glimlachte, ‘Je
hebt gelijk, zo ben je begonnen. Laten we een andere weg volgen. Waar komt volgens
jou het ‘vraaggevoel’ vandaan?’

‘Dat ontstaat, als ik iets zie, hoor, ervaar of er anderszins mee geconfronteerd wordt,
wat ik niet begrijp.’



‘En dan stel je een vraag?’

‘Dan rijst de vraag naar wat zich manifesteert.’

‘lemand of iets verstrekt een antwoord?’

‘Meestal wel!’

‘Dan is het vraaggevoel weg.’

‘Als het antwoord juist is wel.’

‘Hoe weet je dat het antwoord juist is?’

De Zoeker dacht hier enkele momenten over na.

‘Dat kan van verschillende factoren afhangen. Van de deskundigheid van degene, die
het antwoord geeft, van de logica die gehanteerd wordt, of het aansluit bij
gelijksoortige antwoorden en meer van dergelijke factoren.’

‘Zou je willen stellen, dat die factoren een bewuste rol spelen?’

‘Het lijkt me niet, eerlijk gezegd.’

‘Maar ze spelen wel een rol?’

‘Zeker! Waarschijnlijk zijn er ook nog andere factoren. Bijvoorbeeld, of de ander
aardig is of kortaf, of anderen hem steunen in zijn antwoord en meer van dat soort
aspecten.’

‘Voldoe ik aan die criteria?’

De Zoeker keek op, verrast door de directheid van de vraag. Hij wilde bevestigend
reageren, maar niet onvoorwaardelijk. Want daarmee zou hij zichzelf in de rol van de
gelovige plaatsen. Hij wenste dat zelf niet en wist, dat Meester Negen het ook niet zou
willen.

‘Meestal wel,” ontweek hij daarom een rechtstreeks antwoord.

De ander knikte.

‘Ik vraag dit niet uit belangstelling,’ legde hij uit. ‘Ik vraag het om te verduidelijken,
dat elke vraag voortvloeit uit een onderliggend doel. Een doel, dat vaak zo ver
bedolven is onder talloze denkbeelden, dat niemand het eigenlijk nog als doel beziet
en daarom beschouwt als een mening of opvatting. Maar impliciet heb je het
antwoord al eerder gegeven. Als iemand bij zichzelf een vraaggevoel ervaart is er iets
gebeurd, heeft er iets plaatsgevonden, dat een gevoel van verwondering opwekt en
waarvoor betrokkene op dat moment nog geen passend denkbeeld tot zijn beschikking
heeft. Degene, die getroffen wordt door het vraaggevoel, staat echter niet met lege
handen. Er is een scala aan denkbeelden aanwezig en met behulp daarvan wordt
gericht naar een passend antwoord gezocht. Zo zijn er, je noemde ze net al,
denkbeelden opgeslagen, die een indicatie geven over de mate, waarin een
antwoordgever —de Vormer der Gedachten- kan worden vertrouwd. Wordt die
Vormer als integer beschouwd, heeft hij een schare van supporters, hanteert hij de
juiste logica, is hij aardig en wat je allemaal nog meer kan bedenken. Als aan al die
voorwaarden min of meer is voldaan, is de Vormer degene, die de antwoorden mag
geven. Dan is hij het, die het vraaggevoel mag laten verdwijnen. Kan je je vinden in
deze gedachtegang?’

‘Er lijkt niet echt veel tegenin te brengen,” mompelde de Zoeker.



‘Je hebt hier de kern van het vraag-antwoord proces te pakken. Het is het “ik”, dat
de vraag stelt en op zoek gaat naar de geschikte Vormer der Gedachten, die
vervolgens een antwoord formuleert.’

‘Meestal gaat het zo,” bevestigde de Zoeker.

‘Interessant is, dat er in het hele proces een groot aantal impliciete oordelen Zitten.
Dergelijke oordelen zijn denkbeeldenconglomeraten en zij behoren daarmee tot dat
“ik” zelf.’

‘Dus?’

‘Daarmee is het van begin tot het eind het “ik”, dat het vraag en antwoordspel
beheerst en stuurt. Het kiest, selecteert en beoordeelt en aan het eind van het proces
accepteert het een antwoord, dat ‘past’ binnen het geheel, dat er al was! Met andere
woorden, er is vrijwel nooit sprake van een nieuw antwoord, omdat nieuwe
antwoorden door het “ik” tijdens het proces van informatievergaring continu worden
getest op hun ik-onvriendelijkheid. Ik heb het je herhaalde keren gezegd: een mens
laat iets nieuws pas toe op het moment, dat het oud is geworden. Je vraagt dus nooit
‘open’ naar iets, je vraagt gefilterd en slechts het antwoord, dat het meest bij het “ik”
past, laat je toe. Met als gevolg dat je natuurlijk nooit veel verder komt en dat er
grote onvrede moet ontstaat -tenminste bij degenen, die zich hierin verdiepen- over
deze gang van zaken.’

De Zoeker zweeg verbluft. Deze benadering had hij niet verwacht.

‘TIk moet dus eigenlijk maar geen vragen meer stellen,” mompelde hij.

‘Als je wilt weten, hoe je een computer moet gebruiken, is vragen bijzonder zinvol.
Als je vraagt naar wegen om in contact te komen met het Universele Bewustzijn, ligt
het anders.’

‘Ik heb,’ reageerde de Zoeker, terwijl hij de woorden overdacht, ‘denk ik, geen
probleem met de vragen naar het gebruik van computers, gereedschap, auto’s of het
aanleggen van wegen. Het zijn juist die andere vragen, waar ik op doelde in het
begin.’

‘Het proces is niet verschillend.’

‘Voor u misschien niet, maar voor mij vooralsnog wel!’ De Zoeker bleef enigszins
obstinaat bij zijn standpunt.

‘Misschien komt het, omdat je alle doelen, die jouw “ik” in relatie met vragen over
het bereiken van het Universele Bewustzijn heeft ingebouwd, inmiddels vergeten bent.
Of gewoon niet meer herkend.’

De Zoeker overdacht dit kort. Dit was natuurlijk denkbaar, hoewel hij niet precies
wist, waar de ander op doelde.

‘Het is niet uitgesloten,” mompelde hij neutraal, ‘misschien zou u kunnen helpen ze
op te sporen?’

Meester Negen glimlachte.

‘Meestal,” begon hij dan, ‘hebben degenen, die het pad begaan wat zij als spiritueel
betitelen, een min of meer vaag omschreven beeld van wat dat pad zou kunnen of
moeten inhouden. Dat is niet verwonderlijk natuurlijk, sterker nog, het is welhaast
onoverkomelijk! Wat dit betreft zijn er in het verleden van generatie op generatie
talloze overleveringen geweest. Er bestaan tegenwoordig dan ook vele honderden

10



boeken, die door hun aanhangers de kwalificatie ‘heilig’ hebben gekregen. En die
boeken zijn gevuld met raadgevingen, geboden, verboden, richtingen, adviezen,
voorschriften en degelijke, die, indien gevolgd, leiden tot wat beschreven wordt als
spirituele ervaringen. Zij het al niet in dit leven, dan wel in het leven na dit leven. Het
denken over en werken met datgene, wat als spirituele denkbeelden wordt beschreven
is van oudsher en niemand ontkomt aan oordelen over deze beeldvorming. In veel
gevallen worden ze geaccepteerd en overgenomen, in een aantal gevallen worden ze
afgewezen. Let echter wel,” Meester Negen keek de Zoeker nadrukkelijk aan, ‘in beide
gevallen heeft een “ik” er kennis van genomen en Zzijn dergelijke denkbeelden
opgeslagen in het immense conglomeraat van denkbeelden, dat het “ik” zelf is. Het
accepteren of afwijzen van de denkbeelden is een reactie, die mogelijk is, omdat in
het “ik” denkbeelden bestaan. Begrijp je waar ik op doel?’

De Zoeker overdacht het.

‘Wilt u zeggen, dat accepteren of afwijzen niet relevant is?’ vroeg hij.

‘Het zijn reacties op denkbeelden, die het “ik” zich eerst eigen heeft moeten maken,
ddt is wat ik zeg. Ze bestddn in de mens en zijn daarmee deel geworden van zijn “ik”.
Dat is de essentie van waar ik naar toe wil. Zo sluipen denkbeelden het “ik” binnen
en bouwen daarmee de virtuele wereld op.’

De Zoeker knikte langzaam.

‘Zo ontstaat de beeldvorming, waarover u het had,’ sprak hij voor zich uit.

‘Juist! En het gevolg van de beeldvorming is dat er in het denken richtingen ontstaan.
De richting van hen, die de beeldvorming als nastrevenswaardig ideaal beschouwen
is in de richting van die beeldvorming. Voor de anderen, die de beeldvorming
afwijzen, is het een richting, die zich er van df beweegt.’

‘Moet ik uit uw woorden begrijpen, dat elke beeldvorming verwordt tot een doel,’
vroeg de Zoeker.

‘Het is het doel! Het is een puur onbewust intern ijkpunt. Uit datgene, wat ik eerder
beschreef, mag je opmaken, dat in ieder mens zeer veel doelen bestaan. Bijgevolg
mag je ook concluderen, dat er in elk mens daarmee tijdens zijn moment ‘nu’ zeer
veel richtingen zijn. Het overgrote deel van de doelen is uiterst passief. Met andere
woorden, ze bestaan wel, maar onopgemerkt. Altijd echter als er een hier en nu
situatie is, waarbij ze lijken te ‘passen’, maakt het “ik” ze actief.’

De Zoeker keek verrast op. Het was hem ineens kristalhelder.

‘Daarom helpen antwoorden niet,” mompelde hij stellig, omdat het hem onwrikbaar
duidelijk leek en hij ging verder: ‘Antwoorden benadrukken in het moment zelf een of
andere specifieke richting oogverblindend sterk, maar die belichting is dus nooit
meer dan ééndimensionaal. Het is gerelateerd aan één van de talloze doelen en werkt
duidelijk in de richting van dat doel. Om die reden is het dus “ik”-versterkend en
wordt daarom met graagte door het “ik” aanvaard! In dat ‘nu’, als het denken is
gevuld met die specifieke dimensie, lijkt het antwoord compleet en volledig, maar wat
later roeren zich de andere dimensies in het onbewuste. Dan blijkt plotseling het
antwoord haaks te staan of tegenovergesteld te zijn aan al die andere richtingen, die
ook in het “ik” zijn opgeslagen en het gevolg is verwondering of misschien zelfs wel
verbijstering!’
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‘Zo gaat het proces!’ reageerde Meester Negen.

‘Daarom vroeg ik naar je doelen in de spirituele wereld. Als je veel gehoord hebt,
gediscussieerd of gelezen, vindt er in je denken een continu proces plaats van toetsen,
checken, accorderen en verwerpen. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar
het verschilt als proces —niet qua inhoud dus- niets met het werk van bijvoorbeeld een
manager, timmerman of coach van een sportteam.

De Zoeker grijnsde breed.

‘Een ontnuchterend gegeven in de spirituele wereld,” merkte hij op.

‘Het is ontnuchterend, omdat daar naar de inhoud van denkbeelden wordt gekeken,
niet naar het procés van denken.’

De Zoeker knikte. De ander had gelijk. Hij realiseerde zich plotseling dat hij zich
inderdaad altijd onmiddellijk identificeerde met de inhoud van het toevallige
denkbeeld, dat zijn denkproces in het ‘nu’ bezette en niet met de bewegingen van dat
denkbeeld tijdens het denkproces. Die bewegingen verliepen bij elk denkbeeld
volgens dezelfde karakteristicke patronen. Allerlei eerdere opmerkingen en
kanttekeningen die Meester Negen ooit over het denkproces had gemaakt, schoten
hem te binnen. Plotseling leek alles op zijn plaats te vallen.

‘lIk ben nooit echt spiritueel bezig geweest,” merkte hij op en een gevoel van
blijdschap nam bezit van zijn gemoed, want onverwacht zag hij zijn innerlijk
doorstraald met een onwrikbaar inzicht.

‘Je bent bezig geweest!’ zei Meester Negen. ‘Je hebt geworsteld met de materie. Je
bent op tal van punten vastgelopen en dat leidt uiteindelijk bij iedere zoeker, mits hij
blijft zoeken, tot datgene, wat ik beschrijf als de verwarring van het keerpunt, ik kom
daar zo op terug. Maar terug naar jouw situatie. Je weet inmiddels, waar je niet moet
zoeken. Negeer vanaf nu ook het begrip ‘spiritueel’. Dat begrip is verworden tot een
doel en daarmee is het een obstakel geworden in jouw denken. Je hebt dat doel
bewust of onbewust nog eens behangen met ontelbare must’s en dont’s.
Overgeleverde regels, die wellicht ooit zinvol kunnen zijn of zijn geweest, maar
waarvan het belangrijkste effect bij jou is geweest, dat ze je aan jouw denken hebben
vast gepind. Zij versterken daardoor continu je “ik” en bewerkstelligen in de praktijk
het tegenovergestelde van wat ze in theorie beogen.’

‘Weet u,’ zei de Zoeker, terwijl er nog steeds blijdschap in hem was, ‘het probleem,
waarmee ik vanmorgen opstond, is eigenlijk eenvoudig te beschrijven. Eigenlijk
ontsprong in mij altijd een soort vraag, nadat ik een antwoord had gekregen. In
mijzelf was er een soort dialoog, die als volgt ging: ‘Dit antwoord is onmiskenbaar
waar, ik kan er niets tegenin te brengen. Het is volledig, het klopt en is logisch, maar
toch...... Het is voor mijn gevoel niet af! Er is meer, maar waar, waarom en hoezo?’
Meester Negen glimlachte nu op zijn beurt.

‘Ik begrijp, waarop je doelt,” reageerde hij, ‘en het is op een bepaalde manier een
treffende verwoording van het verschil tussen ‘hebben’ en ‘zZijn’. Een antwoord vioeit
voort uit het ééndimensionale denken en wordt tot iets wat je ‘hebt’! Maar alle
‘hebben’ is beperkt en incompleet. ‘Zijn’ is dat nooit! Het eendimensionale denken
over ‘zijn’, zelfs met de meest uitgebreide of harmoniserende denkbeeldenreeksen, is
toch altijd schraal, want het gebeurt vanuit het ééndimensionale denken, daar waar
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het aantal dimensies van ‘zijn’ oneindig is. Ddt verschil ervaart de mens. Dat voel jij!
Je kent enerzijds de bevredigende ervaring, dat jouw denken even stil is, maar
tegelijkertijd weet je, wat de gewaarwording ‘zijn’ in houdt. Je weet, zonder dat
iemand je dat hoeft uit te leggen, dat het verschil tussen beiden immens is. Wie
verbonden is met het ‘zijn’ zoekt niet naar antwoorden, omdat hij niet stil staat bij
verwondering. Hij weet, dat verdieping in verwondering hem in zijn denken zet en dat
de uitkomst daarvan altijd beperkend is. Denken doet hij op basis van bewuste
identificatie! Overigens geschiedt het zoeken naar antwoorden wetmatig! Het proces
heeft in de mens zijn eigen momentum. Het bewerkstelligt de verwarring van het
keerpunt. Het is daardoor zowel het grootste obstakel, maar anderzijds de
toegangspoort tot de Terugweg!’

De Zoeker zweeg enigszins verrast en wachtte daarom op nadere uitleg.

00

‘Er zijn vier grote wetmatigheden, die de mens aanzetten tot denken, tot het vinden
van antwoorden en die hem bijgevolg aan de Omwegen kluisteren. Tijdens onze
gesprekken op de Kleine Omweg stonden we uitgebreid stil bij de eerste ervan, die ik
daar kwalificeerde als: De weg omhoog! Die ‘weg’ verwijst naar de alom in onze
Scheppingsstraal aanwezige drang om te komen tot steeds dieper begrip, steeds
groter inzicht. Dit, opdat de Scheppingsstraal uiteindelijk bevrijd wordt van elke
vorm van identificatie. Het betekent dus, dat er op basis van die drang door de
entiteit mens en alle Entiteiten boven de mens continu gezocht wordt naar
verdergaand begrip, naar dieper inzicht. Totdat in de Scheppingsstraal uiteindelijk
het punt bereikt wordt, waarop Onze Hoogste BewustzijnsAutoriteit vrij van alle
identificatie, want identificatie impliceert onwetendheid, zijn staat van begrip heeft
bereikt. Dan is er het totale, het volledige inzicht in/van/over onze Scheppingsstraal
en heeft Onze Hoogste BewustzijnsAutoriteit aan zijn opdracht voldaan.Je kunt
hieruit begrijpen, dat de mens geen keuze heeft! Hij zdl, teneinde zijn inzicht te
vergroten, permanent moeten zoeken naar vergroting van zijn begrip, akkoord?’

De Zoeker grijnsde licht.

‘Uw conclusie volgt uit uw daaraan voorafgaande these,’ zei hij neutraal.

Meester Negen dacht even na over deze reactie, maar ging dan verder.

‘Vervolgens is er de tweede wetmatigheid, die de mens, impliciet ditmaal, dwingt tot
vergroten van zijn kennis. Ik spreek over de hoofdwet. Teneinde iiberhaupt te kunnen
overleven is het nodig, dat de mens zijn tijdruimtematerie omgeving begrijpt, lijkt je
niet?’

De Zoeker knikte: Het was triviaal.

‘De twee laatste wetmatigheden volgen rechtstreeks uit de hoofdwet. Het zijn de
maximalisatiewetten, de wetten, die voortdurend aanzetten tot het verwerven van
bezit en macht. Op het eind van de Grote Omweg stonden we uitvoerig stil bij de
formule, waarin het verband tussen de verschillende factoren wordt weer gegeven:
Macht = Kracht (=wil * vermogen) * Inzicht * Gerichte aandacht. Deze omschrijving
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geeft onder andere aan, dat macht toeneemt, als het bezit, in de formule gekenschetst
als het vermogen, toeneemt. In de onderhavige situatie hebben we het over het
vermogen tot ‘weten’. De immer aanwezige drang om de macht te maximaliseren
oefent daarmee direct druk uit op het “ik” om dit bezit, het vermogen tot ‘weten’ te
maximaliseren. Daarom zet het “ik” zich in om begrip, kennis en inzicht te verwerven.
Met andere woorden, om antwoorden te verzamelen. Ik kom daar straks nog op terug.’
De Zoeker dacht na over wat er was gezegd en knikte dan langzaam.

‘Houd dit in gedachten,’ zei Meester Negen en hij zweeg een moment peinzend.

‘De Terugweg biedt niet veel nieuws natuurlijk,’ sprak hij dan.

De Zoeker, die deze zin niet verwacht had, was meteen bij de les.

‘Niet?’ hij herhaalde het met enige verbazing.

‘Dat zou niet mogelijk zijn. De Terugweg begint altijd op een punt, dat zich hetzij op
de Kleine, hetzij op de Grote Omweg bevindt. lets anders is niet mogelijk, zoals ik je
duidelijk hoop te maken. De Terugweg wordt begaan vanuit of met behulp van een
van de vele punten, die we op de Omwegen hebben doorgenomen. Natuurlijk worden
onze gesprekken op de Terugweg geen herhaling, dat zou ons niet verder brengen,
maar iedere keer als we vertrekken, doen we dat vanuit het oude! Vanuit het bekende
begaan we de onbekende Terugweg. Er zullen dus veel aspecten aan de orde komen,
die we eerder op de Omwegen door hebben genomen, met name die, die de mens er
met man en macht van weerhouden om de Terugweg te begaan.

De beide Omwegen beheersen het leven van ieder zij het, zoals we herhaaldelijk
vaststelden, onopgemerkt en niet problematisch. Integendeel, de mens kan heel zijn
leven vertoeven op deze Wegen, gefascineerd door de ongekende mogelijkheden, die ze
hem bieden. De grootsheid van het menselijke leven in al zijn facetten en schakeringen
ontrolt zich aan zijn geestesoog, terwijl hij de Omwegen begaat. De meest aantrek-
kelijke verlokkingen liggen binnen zijn bereik. Voorwaarde is slechts, dat hij mee blijft
bewegen in de stuwende richting van de hoofdwet en alle daarvan af te leiden
wetmatigheden. De krachten, die de “ikken” aan de Omwegen kluisteren, worden door
hen meestal niet als belemmerend of drukkend beschouwd! Toch en meer dan inciden-
teel ervaren “ikken” onbehaaglijke gevoelens, als de betrekkelijkheid van alles wat zij
op de Omwegen aantreffen tot hun kern door dringt. Dergelijke momenten zijn in
potentie een keerpunt. Zij zijn de enige punten van waaruit het “ik” de Terugweg kan
begaan. Helaas wordt de mens altijd maar kort door zo'n keerpunt gefrappeerd.
Daarmee ligt het inzicht, wat er mee gepaard kan gaan, vaak al weer achter hem,
voordat hij zich er iiberhaupt van gewaar is. Het gevolg laat zich raden: Het moment
wordt niet als keerpunt begrepen, dus niet gebruikt en is daarmee verloren!’

De Zoeker beaamde het stilzwijgend.

‘Het leven op de Omwegen kenmerkt zich door permanente veranderingen. Zij zijn het
gevolg van de ‘ordeningsimpulsen’, die alom in de Scheppingsstraal door de
verschillende Entiteiten worden gebruikt om hun scheppingen in stand te houden. Deze
impulsen werken op alle niveaus, onder, boven, naast, in en buiten elkaar en ze
beinvloeden elkaar op een wijze, die door de mens niet gekend of beheerst wordt. De
mens wordt slechts geconfronteerd met de effecten, die zij bewerkstelligen en hij ervaart

14



daardoor, dat de tijdruimtematerie omgeving, waarbinnen hij bestaat, nimmer stabiel is.
Dit maakt zijn leven onzeker, onvoorspelbaar en veel van de verworven antwoorden zijn
ontoereikend. Het kompas van de mens vloeit direct voor uit de hoofdwet en is dus
gericht op zekerheid. Voortdurend probeert hij om de verworven zekerheid van zijn
huidige ‘nu’ op te rekken naar het komende ‘nu’, teneinde ook daar zekerheid te hebben.
Activiteiten, die hieruit voortvloeien, trekken de mens juist uit zijn ‘nu’ en plaatsen het
centrum van zijn aandacht in het denkproces. De grote identificatie met het denkbeeld
‘zekerheid’ impliceert, dat het verwerven van zekerheid een hoge prioriteit in het denken
heeft verworven. ’

‘Tot zelfs na de fysieke 